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                                                   Colofon   ---   51ste jaargang  ---  april - mei 2024

Bestuur     0297-

Voorzitter   T. Barnhard, Dodaarslaan 99, 3645 JC Vinkeveen 06-16848251

Vice-voorzitter   A. Schmidt, Dr.Mees ten Oeverlaan 24, 3648 XB Wilnis 28 43 40

Secretaris + ledenadm.   M. van Krugten, Verfmolen 63, 3642 ZJ Mijdrecht
email: secr-wilnis@nvvh.nl

24 19 72

Penningmeester   W. van Dijk, Veenweg 5, 3648 HD Wilnis 28 59 24

Bestuurslid Redactie   A. Blokker, Nessersluis 18d, 3646 AD Waverveen 58 24 82

Excursies en activiteiten   G. van Benschop, Dr.Schaepmanplantsoen 22, 3641 AZ Mijdrecht 06-43702415

Excursies en activiteiten   L. Celie, Rietvoorn 3, 3648 HH Wilnis 28 38 19

------------------------------   ------------------------------------------------------------------------ ------------

Redactie-commissie   A. Blokker 58 24 82

Distributie Maandbericht   M. van Krugten 24 19 72

    M. Bijlsma 28 33 60

Fotodocumentatie   L. Celie 28 38 19

------------------------------   ---------------------------------------------------------------------------------- ------------

Lid van verdienste   Ans Schmidt  

Nood-telefoonnummer 06-43702415 of 06-25243961 alleen te gebruiken op dagen waarop activiteiten zijn en u contact wil
hebben met degene die de activiteit heeft georganiseerd. Dus niet voor het opgeven aan activiteiten of andere vragen.

Doelstelling van de vereniging
Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk:
*  Is een landelijk netwerk van samenwerkende lokale
afdelingen waar vrouwen elkaar ontmoeten en
kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten.
*  Behartigt de belangen van vrouwen in samenwerking met
andere vrouwenorganisaties
*  Stimuleert vrouwen deel te nemen aan het
maatschappelijk debat
*  Komt op voor de belangen van de consument
*  Kiest geen partij op levensbeschouwelijk gebied en
onthoudt zich van partijpolitiek
 
Contributie per 1 januari 2024, per jaar € 45,00. Dit is € 1,60
meer dan in 2023.
U bent pas lid als de contributie is voldaan.
Vanaf 1 juli betaalt u de helft van dit bedrag.
Bij lezingen zijn introducés welkom; die betalen dan € 3,50.
Betaling contributie t.n.v. NVVH-Vrouwennetwerk,
Mijdrecht op rek.nr.: NL71INGB0004312138. 

Opzegging lidmaatschap schriftelijk vóór 1 december.

Gaat u verhuizen, geeft u dat dan uitsluitend door aan de
ledenadministratie van uw eigen afdeling.

Betaling cursussen/bus-excursies
Als u zich opgeeft voor een cursus, rondleiding of
busexcursie, betaalt u het totale bedrag t.n.v. NVVH-
Vrouwennetwerk, Mijdrecht. op rek. nr
NL71INGB 0004312138 met vermelding van de
desbetreffende cursus of busexcursie. 
Deelname aan excursies is pas definitief als de betaling bij
de penningmeester binnen is. Belangrijk dus, als u zich
opgeeft voor een activiteit, om meteen ook de betaling te
regelen.
 
Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 8 augustus 2024 bij: Agnes Blokker,
Nessersluis 18d, 3646 AD Waverveen, tel. (0297) 582482,  
e-mail: agnes@nessersluis.net

Wel en wee
Als u hoort dat één van onze leden ‘zoveel’ jaar getrouwd is,

3april-mei 2024



Activiteiten  

Leeskring 1         Margreet van Krugten, tel. 24 19 72

Leeskring 2 Henriette Grashoff, tel. 06-55108586

Wandelen Lenie Celie, tel. 28 38 19. Goede
voornemens? Wandel dan mee.

  1e en 3e maandag van sept.t/m mei om
13.30 u. vanaf Willisstee, Wilnis

Museumclub Lenie Celie, tel. 28 38 19

  Miek van Muiswinkel, tel. 77 68 84

in een ziekenhuis is opgenomen, of langdurig ziek is, meld
het dan s.v.p. bij Gemma van Benschop, tel. 06-43702415. Vergeetachtige leden??

 
We worden allemaal wel ouder, maar hopelijk toch
nog niet erg vergeetachtig?!
Op onze bestuursvergadering vertelde Wytske, onze
penningmeester, dat er nu, half maart, zo'n 20 leden
nog steeds hun contributie voor dit jaar niet betaald
hebben.
Dames: 20 x € 45 = € 1800!! Dus bij deze een
dringend verzoek aan u: controleer of u betaald heeft
en zo niet, graag per omgaande actie.

Jaarprogramma '23 - '24

4 apr.-ocht. Koffie bij SeT-residentie - rondleiding kerk

8 april-midd. Lange wandeling

11 april-ocht. Panorama Mesdag - Kinderen Haagse school

23 april-midd. Korte wandeling

24 apr.-ocht. Lezing medische zorg in oorlogstijd

6 mei-midd. Lange wandeling

13 mei-midd. Korte wandeling

23 mei-dag Voorjaarsuitje naar de Weerribben

3jun-1jul-5augLange wandelingen

In zomer..... Museumbezoek naar ???

4 sept-ocht. Open ochtend - start nieuwe seizoen

Van het bestuur

Eindelijk zet de lente door en kunnen we weer genieten van
de voorjaarsbloemen en ...van de zon! (We nemen een enkel
regenbuitje op de koop toe!). 
Dit is al weer  het laatste Maandbericht van dit seizoen en
met ons Voorjaarsuitje op 23 mei sluiten we dit deel af. Geef
u bijtijds op en betaal!  Dan bent u en ook wij zeker van uw
deelname! Het wordt weer gezellig en bijzonder om dit
samen mee te maken! 
 
Op onze Ledenvergadering over het jaar 2023 hebben we
verantwoording afgelegd over ons bestuur in 2023. Ook was
er een informatieve lezing over het Hospitium in Wilnis. We

waren diep onder de indruk van de inzet en zorg van alle
medewerkers en de 100 vrijwilligers. 
Vanwege een storing in het verwarmingssysteem in de grote
zaal zaten we heel gezellig en knus in de kleine zaal. Een
Ledenvergadering is niet alleen een zakelijke bijeenkomst,
maar zeker ook een sociale! 
 
Onze afdeling maakt deel uit van de Regio Midden, samen
met de afdelingen Den Haag, Delft, Haarlem, Hoogvliet,
Pijnacker, Maassluis, Alphen, Westland en De Ronde
Venen. Op deze regiovergadering van 28 februari j.l.deden
alle afdelingen verslag van hun activiteiten en van de
knelpunten: problemen met het vervullen van de
bestuursfuncties met name die van penningmeester. Ook
wordt door de hoge leeftijd van de huidige bestuurders bij
aftreden opvolging een probleem. Alle leden van het
Algemeen Bestuur (AB) waren aanwezig. Hierdoor wordt
de wederzijdse relatie versterkt en blijft men op de hoogte
van allerlei bestuurszaken. Het totaal aantal leden neemt
weer toe en ook de financiële situatie is positief. 
 
Op nationaal niveau maakt onze Kon.NVVH/
Vrouwennetwerk deel uit van de Nederlandse Vrouwen
Raad (NVR), net als de grote organisatie Vrouwen van Nu
die 316 afdelingen heeft. Voor dit jaar is het
thema: “Geweld tegen Vrouwen” en in het
bijzonder: “Geweld tegen oudere Vrouwen”. In de
Ledenbrief wordt u hierover nader geïnformeerd.  
In dit Maandbericht vindt u ons programma. Nogmaals
noteer dit, geef u op en betaal op tijd, zodat u en ook wij
zeker zijn van uw deelname.
Wij wensen u een heerlijke zomer toe met mooi weer,
gezellige uitstapjes en geniet van uw tuin! 
Tot ziens in september met ons nieuwe programma!  
 
Namens het bestuur, 
Trudy Barnhard
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Vooruitblikken

Koffie drinken en rondleiding
 
Wat: Koffie bij de S.E.T-Residentie, daarna rondleiding kerk
Wanneer: 4 april, 10 u
Om 10.00 uur bent u welkom om gezellig koffie te drinken
en bij te praten, bij de S.E.T-Residentie, Bozenhoven 157,
Mijdrecht.
De koffie is voor eigen rekening.
Na de koffie starten we om 11.15 uur, o.l.v Dhr.Forsthovel
een rondleiding door rijksmonument Johannes de
Doperkerk, Driehuisplein 3, Mijdrecht.
 
Gemma van Benschop.

Voorjaar! Lekker een frisse neus halen!
 
Let op ! Wegens de feestdagen en andere omstandigheden
zijn de wandelingen op andere maandagen soms achteruit
of vooruit geschoven.

Maandag 8 april lange wandeling.
Vanaf Willisstee half 2 starten, eerst een stukje met auto.

Maandag 22 april korte wandeling.
Mijdrecht Wickelhof half 2, vanaf parkeerplaats
Oosterlandweg.

Maandag 6 mei lange wandeling
Vanaf parkeerplaats Willisstee half 2, eerst een stukje met
auto.

Maandag 13 mei korte wandeling
Vanaf spoorhuis Vinkeveen, hallf 2
 
Vragen? Bel Lenie of Miek.

Museumbezoek Mesdag en Haagse School

Wat: Panorama Mesdag / Kunstmuseum
Wanneer : donderdag 11 april.
Met bus 123 om 9.29 uur vanaf de Voogtlaan richting
station Woerden. Vandaar met de trein naar Den Haag.
Natuurlijk eerst een kopje koffie.
Dan naar het kunstmuseum met het beroemde
panoramische zeegezicht van de 19e-eeuwse schilder
Hendrik Mesdag.
Naast de persoonlijke werken van Hendrik Mesdag en
Sientje Mesdag = van Houten is er ook een tentoonstelling
over Kinderen van de Haagse School.
 
Opgeven bij Lenie.
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Lezing medische zorg in oorlogstijd
 
Wat: lezing door dhr Groeneveld
Wanneer: 24 april, 10 uur, Willisstee
Deze lezing verteld het verhaal van een Amerikaanse
soldaat, een van de vele soldaten die in de laatste fase van
de Tweede Wereldoorlog streden voor onze vrijheid, de ijzig
koude winter van 1944/1945.
Op het slagveld bij Arnhem zijn vele gewonden, die
verzorgd en verpleegd worden.
Om deze gewonde soldaten de nodige hulp  te kunnen
bieden is medische kennis noodzakelijk.
Dhr. Groeneveld vertelt ons tijdens de lezing hoe deze
medische zorg in oorlogstijd in z’n werk gaat.
 
Gemma van Benschop.  advertentie

Museumbezoek
 
Wat: Museum Jan, Amstelveen.
Wanneer: vrijdag 17 mei ‘s-middags.
Met bus 123 Voogdlaan in Wilnis om 12.32 richting
Uithoorn.
Als je denkt, daar zijn we ook in januari geweest? Oké, dat
klopt maar deze tentoonstelling 
wil je niet missen! Tjalf Sparnaay en Lisa Konno.

Met de overzichtstentoonstelling The Bigger Picture viert
Museum Jan in Amstelveen de 70e verjaardag van beeldend
kunstenaar Tjalf Sparnaay. Ruim 60 werken uit
verschillende museale en particuliere collecties geven een
bijzonder overzicht van zijn oeuvre.
Lisa Konno presenteert The Porcelain Body. Dit is de eerste
museale solovoorstelling van modeontwerper en kunstenaar
Lisa konne (1992), nieuw werk waarin ze Japans porselein
combineert met textiel.

Opgeven om mee te gaan bij Lenie of Miek.

Open Ochtend
 
Wat: Open Ochtend
Wanneer: 4 september, 10 uur, Willisstee
Op 4 september starten wij het nieuwe seizoen met een
gezellige bijeenkomst in Willisstee. Wat het programma
voor die datum wordt hoort u later nog. Maar schrijf nu
alvast deze datum in uw agenda.
Zoals bekend bent niet alleen u, maar ook vriendinnen en
andere geïnteresseerden welkom op deze dag.
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Activiteiten in de zomer
 
Wat: wandelen of naar museum
Wanneer: zie de tekst hier onder
Tot op heden was er een stop op de zomermaanden. Maar
deze zomer willen wij kijken of er toch 
belangstelling voor is.
We gaan dan door met wandelen de eerste maandag van de
maand, dus 3 juni-1 juli-5 augustus.
Vanaf de parkeerplaats van De Willisstee half twee. Meest
met elkaar een stukje met auto.

De museumgroep, welke dag en tijd ? Dit wordt later
bepaald vanwege de tentoonstellingen.
We gaan dan met openbaar vervoer en maken er een
gezellige dag van met een lunch op terras.
Een leuke wandeling door de plaats waar we zijn. Lekker
luieren en kuieren, van kunst genieten
Met elkaar maken we er een gezellige dag van. 

Heb je er ook zin in? Bel voor vragen Lenie Celie tel.nr:
283819  Miek Muiswinkel tel. 776884.
Wij zeggen: kom ga gezellig mee! Tot ziens.
 

Voorjaarsuitje 23 mei
 
Wat: Dagtocht naar de Weerribben.
Wanneer: 23 mei, vertrek Willisstee 9 uur - terug om 18 uur
Een wereld vol vogels, vlinders en libellen! Zo kunnen we
het natuurreservaat de Weerribben het beste omschrijven.
De visotter leidt hier een verborgen bestaan.
Het wateroppervlak is bezaaid met gele plomp en waterlelie.
Een labyrint van moerasbossen en slootjes, omgeven door
rietkragen en bloemrijke hooilanden. Veel bijzondere
plantensoorten en vissen voelen zich als een vis in het water.
Met een speciaal voor dit gebied gebouwde rondvaartboot
gaan we varen door de Weerribben.
Voor dit voorjaarsuitje vertrekken we om 9.00 uur vanaf de
Willisstee. Om 10.15 uur zijn we in Lelystad voor 1 keer
koffie met gebak. Om 12.30 uur is onze lunch in Ossenzijl
en om 15.00 uur vertrek vaartocht Weerribben met tijdens
de tocht 1 keer koffie.
Deze dagtocht kost € 57.50 p.p. inclusief fooi voor de
chauffeur! Wijze van betalen: zie pagina 3 van uw
maandbericht.
U kunt zich opgeven voor dit uitje t/m 17 mei bij Gemma
van Benschop, tel.nr 06-43702415.
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Lees eens een boek!
Bijv.: “Mijn moeders strijd“ van Murat Isik 

Dit boek is de nieuwe, uitgebreide editie van het essay dat in
2019 als boekenweekgeschenk werd uitgegeven. 

Het beschrijft de emancipatiestrijd van Murats moeder
Aynur, die in 1953 wordt geboren in het kleine dorpje
Kemere Hengini (stenen van honing) in conservatief Oost
Turkije, waar zij als klein meisje wordt voorbereid op maar
één ding: het huwelijk. Haar ouders investeren alles in hun
zoon, die uit huis geplaatst wordt om naar school te kunnen
gaan.
Na een verwoestende aardbeving verhuist het gezin naar het
westerse Izmir waar Aynurs broer haar tewerkstelt als
huishoudelijke hulp. Hier ervaart ze voor het eerst dat er
ook gelijkwaardigheid tussen man en vrouw bestaat. Ze
komt in verzet door telkens de door haar broer gekozen
huwelijkskandidaten af te wijzen. Uiteindelijk zwicht ze,
trouwt en krijgt twee kinderen. 
Haar man besluit tijdens de burgeroorlog (1976-1980) naar
Duitsland te vluchten, waar zijn broer woont. Na een
mislukte poging om met een Duitse vrouw te trouwen
(teneinde een verblijfsvergunning te bemachtigen) laat hij

Vakmanschap = Meesterschap
 
Als ik langs een etalage van een juwelier loop, dan moet ik
toch nog eventjes naar binnen kijken! Wat liggen er toch
altijd weer mooie sieraden en horloges! Ik ben toch naar
binnen gegaan en heb om een interview gevraagd. 
Samen met Lenie Celie mochten we een interview houden
met de heer Ed Koek (56), juwelier en behorend tot een van
de oudste juweliersfamilies van De Ronde Venen(al meer
dan 70 jaar!).
 
Oorspronkelijk komt de Koek familie uit Amsterdam. Zij
zijn door de oorlog ondergedoken in De Ronde Venen en
hebben zich daar blijvend gevestigd. Koek is een bekende
naam! Er zijn verschillende ondernemingen gesticht door de
leden van de Koek-familie.

 
De ouders van Ed Koek hadden een juwelierswinkel in de
Dorpsstraat in Mijdrecht. Zijn vader was diamantslijper en
goudsmid en in de kelder was er ook een slijperij. Bij zijn
vader heeft hij dit mooie vak geleerd. Vanaf zijn 10-de jaar
deed hij al reparaties. Hij volgde in Amsterdam de LTS-
opleiding tot goudsmid en diamantzetter en hij bleef werken
in de zaak van zijn vader. In 2013 heeft hij deze winkel in
eigendom overgenomen. Door deze jarenlange ervaring en
deskundigheid is hij een bekend en vaak geraadpleegd
taxateur, makelaar en restaurateur van juwelen. Ook via het
internet ontstaan veel contacten.
Hij heeft nu 3 jaar deze winkel op nr 36 in de Dorpsstraat in
Mijdrecht. Hiervoor heeft hij ook winkels gehad in
Vinkeveen op de Herenweg en in Breukelen. Zijn
specialiteiten zijn trouwringen, aanzoek- ringen en
relatieringen.Onder deze winkel is er een kleine intieme
verkoopruimte en showroom, waar klanten zich rustig
kunnen oriënteren en laten adviseren over o.a. trouwringen
en andere sieraden.
 
Er zijn nog 3 goudsmeden, tevens edelstenendeskundigen, in
dienst die in de winkel werken voor advies en verkoop:

Denise en Chayen, zijn dochter, die vooral de fotografie
verzorgt. Zijn zoon is ook ondernemer en heeft een eigen
bedrijf: Koek Renovaties. 
Vroeger heeft Ed ook wel stagiaires opgeleid tot goudsmid.
Maar goede begeleiding kost erg veel tijd en energie.Hij
heeft het erg druk met zijn eigen zaak en advieswerk en hij is
dus met de begeleiding gestopt. 
Vakmanschap wordt Meesterschap en Ed Koek is een alom
bekend en vaak geraadpleegd Meester!    
Wij wensen Ed en zijn team veel succes en danken hem voor
dit interview!
 
Trudy Barnhard
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Aynur en de kinderen overkomen, maar hun asielaanvraag
wordt in Duitsland afgewezen en ze vluchten verder naar
Nederland, waar ze in 1982 in flat Fleerde in de Bijlmer
terechtkomen. Over deze periode heeft Murat Isik het
prachtige boek “Wees onzichtbaar” geschreven. 
Aynur raakt in een sociaal isolement. Ze voelt zich onveilig
in de Bijlmer. Haar man weigert te werken, hij voelt zich
communist, bezoekt bijeenkomsten van linkse Turken, gokt
en is aan de drank. 
Aynur moet vernedering na vernedering ondergaan, maar
gaat Nederlandse les nemen en zoekt een baan. Ze krijgt
werk in de catering, dan in de bedrijfskantine van de PTT,
volgt een horeca opleiding, wordt voedingsassistent in het
AMC, doet een omscholingscursus en krijgt een vast
contract. Ondanks de voortdurende tegenwerking van haar
man lukt het haar met veel inspanning in haar werk de
waardering te krijgen die zij verdient en de kinderen aan te
sporen om een opleiding te volgen. Het huwelijk stelt dan al
heel lang niets meer voor. Het einde laat zich raden…….
Dit is een verhaal over een sterke vrouw die een hard en
moeizaam leven heeft gehad, maar de strijd tegen de
patriarchale maatschappij nooit heeft opgegeven.
Lezen dus, dames!
 
Liesje Veeneman, lid leeskring o.l.v. Henriette Grashoff

Lezing Santiago de Compostela
 
Er was veel belangstelling voor het verhaal van Karlien
Veldhoen en Elza Vis over hun tochten naar het
pelgrimsoord. Afwisselend vertelden zij over het ontstaan
en de wonderen en legenden die rondom de camino zijn
ontstaan. 
Hoe de leerlingen van de apostel Jacobus (volgens de
overlevering) het lichaam van de heilige na zijn
gewelddadige dood in Jeruzalem per boot via de
Middellandse Zee en om Portugal heen aan land brachten
in Noord-Spanje om hem daar een veilige rustplaats te
geven. 
Pas in de Middeleeuwen werd zijn graf en dat van zijn
volgelingen ontdekt en door de plaatselijke bisschop en ook
door de paus erkend. Zoals gebruikelijk werd op die plek
een kerk gebouwd ter aanbidding van de heilige. Vele
christenen van overal vandaan kwamen met hun zorgen en
beden naar Sint Jacob, waar volgens de legende wonderen
verricht werden en de pelgrims onderweg de meest
wonderlijke ervaringen hadden. Deze zijn in de loop der

eeuwen doorverteld, op schrift gesteld en bekend geworden
als “de mirakelen van Sint Jacob”. 
Op een tafel achter in de zaal lag een keur van boeken over
Santiago, de camino, de legenden en aangevuld met
fotoboeken van de gemaakte tochten door de vertellers.
Elsa vertelde ons drie wonderlijke verhalen, die als mirakel
in een van die boeken beschreven staan, waarin de pelgrims
op hun camino beschermd en gered worden door Sint
Jacob, zelfs van de galg!
Tot slot voegde ze hieraan toe, dat ze zelf niet zo in die
wonderen geloofde, maar wel in engelen,  die zij in mensen
onderweg vaak was tegengekomen.
Karlien vertelde o.a. hoe ze alleen en soms een stukje met
andere pelgrims de camino te voet aflegde. Na aankomst in
Santiago voltooide ze nog een gebruikelijk traject naar de
kustplaats Finisterre aan de Atlantische oceaan, waar
pelgrims als ritueel hun kleding en spullen op het strand
verbranden als teken van het oude achterlaten en uitzien
naar een nieuw begin. 
Uit beider verhalen bleek herhaaldelijk hoe groot de
betekenis van de pelgrimage in beider leven heeft gekregen.
Een tocht van bezinning, van loslaten, van ontberingen, van
mooie momenten en van thuiskomen bij jezelf. 
 
Joke Reurings

Wandelen rond het Zijdelmeer
 
5 februari hebben wij gelopen rond het Zijdelmeer, een klein
natuurgebied wat in Uithoorn ligt.
Wat ieder seizoen er weer ander suitziet met
prachtige uitzichten, slingerend paadje door een klein bos
waar we verschillende vogeltjes hoorden, sneeuwklokjes in
de bloei zagen en meerdere 
watervogels op het meer. We hebben genoten van de rust en
natuur.
Ik zeg: geniet eens met ons mee. Groet Lenie.

Terugblikken
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Nieuwe Kerk, Amsterdam, 12 februari
 
Maandag 12 februari gingen Lenie, Wemmy, Barbara en ik
naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Daar gingen we naar de tentoonstelling over Indonesië.
Nadat we koffie hadden gedronken gingen we de kerk
binnen. We betraden eerst een ruimte waar allemaal
opgezette dieren stonden. O.a. een oerang oetang.
Daarboven hingen foto's van mensen. Er werd zo ook
gebruik gemaakt van de hoogte in de kerk. Van daaruit liep
je steeds andere ruimtes binnen waar ook prachtige
voorwerpen waren uitgestald. En daarboven
indrukwekkende grote foto's.
Indonesië heeft een eeuwenoude oorsprong. De mensen, het
landschap en de geschiedenis zijn heel complex. Dat
allemaal was heel mooi tentoongesteld.
Aan het einde hing er een tekst van dr.Sadia Boonstra:
"Ongeacht hun discipline zijn kunstenaars het geweten van
Indonesië."
Daarna gingen we weer naar huis.
 
Miek van Muiswinkel

Streekmuseum Nieuwkoop, 14 februari 2024
 
Met 20 dames en 1 dappere heer zijn we op Valentijnsdag
naar Nieuwkoop gereden. Valentijn was erg verdrietig, de
tranen kwamen met bakken uit de lucht.
We werden door de voorzitter ontvangen die een goed
verhaal deed over het ontginnen van het moeras tot wat het
uiteindelijk na een paar eeuwen is geworden. Het turfsteken
was heel beeldend met alle gereedschappen die daar voor
werden gebruikt. Ook een mooie foto hoe de turf werd
gestapeld om het droog te krijgen. Dat was niet uniek, want
vroeger lagen de turven ook mooi opgestapeld langs de
201, in Vinkeveen.
De heer Helder, een echte Nieuwkoper, vertelde een paar
mooie anekdotes !!  wat het allemaal leuk en levendig
maakte. Ook was er een inkijkje in een smederij, waarvan er
vroeger wel 40 waren in Noorden en Nieuwkoop.
Er hing ook een hele verzameling schaatsen (uit het museum
van Noorden), leuk om te zien hoe dat is tentoongesteld. En
ook ook een hele verzameling van opgezette uilen in vele
soorten, otters, hermelijnen en vele andere soorten  vogels.
Het was interessant maar koud.  
Daarna zijn we naar de Klinker in Noorden gereden, waar
het lekker warm was, en koffie/thee gedronken, met heel
lekkere, zelfgebakken, appeltaart.
Een interessante middag !!  Dank Lenie en  Mieke.
 
Cora Verbrugge-Pos
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1 maart 2024, de jaarlijkse ledenvergadering
 
Na de opening door de voorzitter Trudy Barnard en het
vaststellen van de agenda werden alle agendapunten vlot
behandeld en goedgekeurd. Zo vlot dat er tijd was voor een
ruime pauze waar we onder het genot van thee of koffie
elkaar konden ontmoeten en spreken.
Na de pauze kregen we een interessante uitleg over het
Hospice in Wilnis door zorgcoördinator Jolanda Doornbos
en door zorgvrijwilliger Laura Boonzaaier. Beiden vertelden
enthousiast over hun werk en de voldoening die ze erbij
voelen.
Het Hospice heeft ongeveer 100 vrijwilligers die echt nodig
zijn om de diensten te verdelen en te vervullen. Zo werken
er o.a.:zorgvrijwilligers, gastvrouwen, kookvrijwilligers en
vrijwilligers 
voor huishouding, tuinonderhoud en bloemverzorging.
Veel waardering werd namens alle aanwezige leden
uitgesproken door de voorzitter en het applaus van de leden
was dan ook zeer verdiend.
 
Margriet Groeneveld -v.d.Velden

4 maart, een lange wandeling rond Loenen
 
Wij besloten een rondje Vecht te lopen. Het was prachtig
rustig weer, dus werd het genieten; het gaf ons het eerste
lentegevoel. Het water was net een spiegel, de vogels
lieten zich horen, de aalscholver die zich stond op te
warmen en het groen dat allemaal weer uitloopt. De
prachtige huizen met oevertuinen aan het water.
Het was genieten van dit alles met elkaar.

Miek en Lenie

8 maart - Internationale Vrouwendag
Op Vrouwendag kwamen we om 10 uur bij elkaar in de
Willisstee voor de lezing van Anja Vijselaar. Anja stelde
zichzelf voor en al snel bleek dat zij haar mannetje stond in
de bouwwereld waar zij lange tijd werkzaam is geweest. Een
leuk detail op deze vrouwendag. Als jonge studente
studeerde zij als enige vrouw civiele techniek. Toen ze
afgestudeerd was werkte zij in een mannenwereld, waar zij
de kans kreeg om zich op te werken en zelfs de titel
“bouwvrouw van het jaar” kreeg.
Na ongeveer 30 jaar maakte ze de overstap van directeur
naar wethouder. In juni 2022 is zij beëdigd als wethouder.
Zij houdt zich o.a. bezig met financiën, economie,
arbeidsmarkt, woningbouw en de bedrijventerreinen.

Het was niet direct een lezing maar een dialoog met vragen
uit de zaal en dan een duidelijk antwoord van Anja. Dat
werd heel erg gewaardeerd en er kwamen allerlei zaken aan
bod. Allereerst de bouwplannen rond de Willisstee. Ook de
bouwplannen in de verschillende kernen. Vooral de plannen
wat betreft seniorenwoningen kregen veel aandacht. Zaken
als winkelcentra, openbaar vervoer, groenvoorzieningen en
sociale contacten vonden de aanwezigen belangrijk. Ook
kwam er een oproep van Anja om meer gebruik te maken
van de buurtbus. Het was een leerzame ochtend en iedereen
die vragen had kwam aan bod. 
 
Betsy van Rooijen
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Niet alleen onze eigen hoffotograaf Lenie maakt prachtige
foto's, ook Wemmy heeft er een speciaal oog voor. Zij
stuurde bijgaande 2 uilenportretten.

Bestuursvergadering: 12 augustus
Verschijningsdatum Maandbericht sept-okt: 27 augustus

Bestuursactiviteiten

Van alles wat
Naar klompen en kaas
 
We zijn naar de kaasboerderij en klompenmakerij Clara
Maria in Bovenkerk geweest. Menigeen zal er vaak langs
gereden zijn, maar ditmaal konden we binnen kijken. Onze
gids, een spontane jonge man, heeft ons uitgelegd waar
klompen van gemaakt zijn. Dat zijn namelijk twee soorten
hout, populierenhout en wilgenhout. Deze groeien snel en
zijn zacht en licht. Vooral belangrijk is dat het hout vochtig
is, daardoor is het makkelijker te bewerken en heb je minder
last van rondvliegende stukken. De gids ging in een klomp
blazen om te laten zien hoeveel water er uitkwam, dit bleek
verrassend veel te zijn. Je kan met de hand klompen maken
maar dit kost veel tijd. Ze worden in Bovenkerk
voornamelijk met een antieke machine gemaakt.
Andersoortige klompen werden vroeger veel gebruikt om
turf te trappen. Deze klompen waren heel groot en plat wat
erg handig was voor de afmeting van de turf. Ook bijzonder
om te zien waren de extra decoratieve trouwklompen die
door een bruidegom zelf werd gemaakt als gift voor de
bruid.
Daarna gingen we een deurtje verder naar de kaasmakerij.
Deze kazen in verschillende smaken worden gemaakt van
verse rauwe melk. Er was onder andere kaas met Italiaanse
kruiden, knoflook, komijne, chili en bier. We hebben er
heerlijk van geproefd met zijn allen. Aansluitend bevond
zich de winkel waar je natuurlijk al dat lekkers en andere
producten kon kopen. Het was fijn om dit allemaal een keer
gezien en gehoord te hebben met de excursie en was zeker
de moeite waard. Op naar het volgende uitje!

Yvonne de Zwart

 
 

Vrij, door Toon Hermans
 
Het was op een morgen in mei
De oorlog was eind'lijk voorbij
De vlag was weer rood, wit en blauw
Nu mocht je weer doen wat je wou
     Je mocht over alles praten
     Je had zelfs weer kans op een fiets
     Je mocht alles doen, alles laten
     En de sope smaakte niet meer naar niets
Er werd niet één schot meer geschoten
Er werd met geen steen meer gegooid
We zetten de zaak weer op poten
En we voelden ons vrijer dan ooit
     Zo werden we vrijer en vrijer
     Verwierven een driftig soort lef
     Nu steken we voetbaltribunes in brand
     En dat is ons vrijheidsbesef.
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